Met dank aan het voltallige team van WZC Eksterlaer
voor hun toegewijde zorgen.

De moeders gaan, maar sterven niet.
Zij leven naar zij geven.

Zolang men moeders kinderen ziet,
zolang zal moeder leven!

O kinders, al wat Moeder was

zij heeft het u gegeven:

laat elk iets van wat Moeder was
hernieuwd in zich herleven!

L. Reypens



Stil en verdrietig, maar dankbaar,
nemen we afscheid
van onze lieve mama en moeke

Lucie Snoeys

weduwe van Frans D’eer

geboren te Antwerpen op 13 augustus 1929
en rustig ingeslapen te Deurne (WZC Eksterlaer)
op 26 november 2025,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

De plechtige uitvaartliturgie rond de asurne, waartoe u vriendelijk
wordt uitgenodigd, heeft plaats op dinsdag 9 december 2025
om 11 uur in de kerk van Sint-Rochus, Sint-Rochusstraat
te Deurne.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend heeft de teraardebestelling van de urne plaats in
het urnenveld op de begraafplaats van Silsburg.

Liever geen bloemen

Rouwadres: familie D’eer - Snoeys
p/a Herentalsebaan 454 - 2100 Deurne

Digitaal condoleren: www.begrafenisonderneming-vranken.be

Mama van
Guido en Nathalie D’eer - Peeters
Myrjam D’eer
Patrick en Veerle D’eer - Vranken

Moeke van
Kristof en Sharryse

Joris
Andjelina en Finn

Shari en Nikki
Emma

Nanou

Lynn en Pieter
Ida en @

Silke en Joris
Odil en Oscar

Quinten

Zus en schoonzus van
Jos (1) en Simone Snoeys - Menéve
kinderen en kleinkinderen
Marcel en Louisa Snoeys - Janssen
kinderen en kleinkinderen
Francois(t) en José Snoeys - Van de Zande
kinderen en kleinkinderen



